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1. DE GEMEENTE 

Wat voor gemeente is de Ontmoetingskerk Middenmeer? 

In de Bijbel gebruikte Jezus vaak een gelijkenis om een moeilijk onderwerp uit te leggen. Met zo’n 

gelijkenis vertaalde Hij verhalen of wijsheden naar de tegenwoordige tijd zodat ze herkenbaarder en 

begrijpelijker werden voor de mensen die naar Hem luisterden.  

Een gemeente is geen bedrijf. Wel zijn er gemeenschappelijke kenmerken op basis waarvan we beide 

kunnen vergelijken, als in een gelijkenis. Het is voor onze gemeente, net als voor een bedrijf, belangrijk 

om de focus te bepalen. Waar draait het bij ons werkelijk om? Zijn wij vooral klantgericht of 

productgericht?  

Bij een klantgerichte aanpak draait het om de wensen van mensen. Alles is erop gericht om hen 

tevreden te maken en op wat mensen fijn vinden. Bij een productgerichte aanpak draait het om het 

product. In deze vergelijking is de klant de mens die op zoek is en het product het evangelie van Jezus 

Christus.  

Mensen voelen zich aangetrokken tot een gemeente die duidelijk en sterk is in haar geloof. Dit geeft 

houvast in een wereld vol veranderingen. Wij maken duidelijk dat onze focus is op Jezus Christus. Alles 

– van de diensten tot de activiteiten – is erop gericht om Hem te eren. Alles draait om Jezus Christus. 

Hij is de basis.  

Wij geloven dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij als mens onder de mensen heeft geleefd. Dat Hij, uit 

liefde voor ons, is gekruisigd, gestorven en begraven. We geloven ook dat Hij  weer uit de dood is 

opgestaan. Wij vertrouwen op Zijn belofte dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar 

eeuwig zal leven1. 

Wij vinden het dus belangrijk dat in onze gemeente alles om Hem gaat. Natuurlijk is het belangrijk dat 

mensen zich welkom voelen, maar wat als Jezus Christus hierdoor minder centraal staat? Dan raken 

we de kern van onze boodschap kwijt. Onze gemeente wil trouw zijn en blijven aan die boodschap van 

Christus.  

Als we ons daarop richten, bouwen we aan iets blijvends en zal dat een grote aantrekkingskracht 

hebben op de mensen om ons heen. Samen bouwen we aan Gods gezin, een gemeenschap die levens 

verandert en waar iedereen zich dienend inzet voor elkaar.  

De Ontmoetingskerk: een huis vol liefde, een gezin met één liefdevolle Vader, gebouwd op een stevige 

fundering. 

  

 
1 Johannes 3:16 
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2. DE FUNDERING 

De volgende 8 pijlers vormen de fundering van de Ontmoetingskerk Middenmeer en maken duidelijk 

waar we voor staan. 

1. Christus centraal  

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht.” - Deuteronomium 6: 5 

In onze gemeente draait alles om Jezus Christus en om wat Hij met ons leven wil. Ons doel is 

gemeenteopbouw door dichtbij de basis te blijven. Dat betekent dat we ons richten op wat echt belangrijk 

is – Jezus Christus, Zijn boodschap en het zoeken naar Zijn leiding. Wij leggen ons leven in Zijn hand.  

2. Relatieopbouw en ontmoeting  

“Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Laten we niet wegblijven van onze 

samenkomsten, zoals sommige doen, maar elkaar juist bemoedigen.” - Hebreeën 10: 24-25 

In onze gemeente zijn relaties belangrijk. We geloven dat we een sterke en levende gemeente bouwen 

door relaties, verdieping en verbinding. We bouwen aan een gemeenschap waar mensen elkaar leren 

kennen, elkaar steunen en elkaar dienen. De Ontmoetingskerk neemt daarbij een centrale plek in de 

gemeenschap in. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen waar iedereen welkom is om deel uit te 

maken van een liefdevolle en betrokken gemeenschap. We zien om naar onze kerkelijke, randkerkelijke 

en niet-kerkelijke medemens. 

3. Gebed 

"Blijf altijd bidden. En dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus 

horen." - 1 Thessalonicenzen 5: 17 

Gebed is onmisbaar in onze gemeente. Door te bidden zoeken we Gods leiding en aanwezigheid in 

alles wat we doen. Gebed helpt ons om dichter bij Hem te komen en om te begrijpen wat Zijn plan is 

voor onze gemeente en ons persoonlijk leven. Samen bidden we om Zijn wijsheid, kracht en zegen, 

zodat we mogen groeien als Zijn kerk. Wij geloven dat Hij ons hoort en ver-hoort, ook als het bidden 

voor ons soms te moeilijk is. 

4. Geloofsgroei door onderwijs  

"Ik vraag aan God of Hij jullie via de heilige Geest ook wijsheid en inzicht wil geven. Want alleen op die manier kunnen 

jullie goed begrijpen wat God wil. Als jullie weten wat God wil, dan kunnen jullie altijd doen wat Hij verlangt. En dan kunnen 

jullie leven op een manier die bij christenen past. Dat betekent dat jullie veel goede dingen zullen doen, en God steeds 

beter zullen leren kennen." - Kolossenzen 1: 9-10 

We geloven in de kracht van verdieping: samen ontdekken wie Christus is en groeien in ons geloof. 

Iedereen mag op zijn eigen tempo ontwikkelen en ontdekken wat een leven met God inhoudt. Onze 
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focus is niet op perfectie, maar op groei. We willen ons geloof verdiepen en letterlijk en figuurlijk2 

ontdekken waarin en hoe we ons kunnen ontwikkelen in geloof. 

5. Ruimte voor de Heilige Geest  

“Later zullen jullie het helemaal begrijpen. Dat zal gebeuren als de heilige Geest komt. De Vader zal hem als helper naar 

jullie toe sturen. Dat doet Hij voor mij. De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En Hij 

zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen.” - Johannes 14: 26 

We geven ruimte aan de Heilige Geest in alles wat we doen. De Heilige Geest is de drijvende kracht 

achter ons geloof, ons leren en ons samenleven. Door de Geest worden we geïnspireerd en geleid, 

zodat we een gemeente zijn die leeft tot eer van God. Bij alles wat we doen, stellen we ons open voor 

de Heilige Geest om te ervaren wat God wil.  

Hij kan door zang en muziek, een Bijbeltekst of een gebed ons raken en op het goede spoor (terug) 

brengen, bemoedigen en Zijn wil leren begrijpen. We geloven dat God ons zo kan gebruiken om, vervuld 

met en geholpen door de Heilige Geest, tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen in de dagelijkse 

praktijk van het leven. 

6. Gods gezin  

“Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te 

worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde 

God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, Hij geeft leven aan alles en iedereen, Hij is 

aanwezig in alles en iedereen.” - Efeziërs 4: 4-6 

Onze gemeente wil een veilige plek zijn waar openheid en echtheid is. Hier mag je jezelf zijn, met je 

vragen, onzekerheden, in vreugde en verdriet. We geloven dat echte verbinding ontstaat door eerlijk te 

zijn naar God en naar elkaar. Net als in een gewoon gezin betekent het deel uitmaken van Gods gezin 

dat iedereen zich met liefde inzet.  

We respecteren elkaar zonder elkaar te willen overtuigen. Binnen Gods gezin kunnen we het oneens 

zijn met iemand, maar zonder onenigheid. We streven naar eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken 

en liefde boven alles. We zijn verbonden met elkaar en helpen elkaar. Dat is onze levenshouding. 

Samen eten en drinken helpt ons om Gods goedheid te proeven en te zien. Niet alleen tijdens het 

avondmaal maar ook in gezellige bijeenkomsten buiten vieringen om. 

7. Muziek 

“Zing voor hem! Klap in je handen en dans. Zing voor hem en maak muziek. Speel op harpen en op fluiten, speel op 

trommels en trompetten, dank hem met alle instrumenten. Alles wat leeft, zing voor de Heer! Halleluja!” - Psalm 150: 3-6 

Muziek speelt een grote rol in onze gemeente. Door samen te zingen en muziek te maken, stellen we 

ons hart open voor God en loven en prijzen we Hem. Muziek verbindt ons met Hem en met elkaar. Het 

is een krachtig middel om Zijn aanwezigheid te ervaren, onze liefde voor Hem te uiten, Hem te danken 

 
2 Letterlijk en figuurlijk: zichtbaar maken wat nog bedekt is en uitleggen wat ingewikkeld is  
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en Hem eer te geven. We geven daarbij ruimte aan jong en oud om hun muzikale talenten te ontdekken, 

te ontwikkelen en in te zetten. 

8. De Bijbel als gids  

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” - Psalm 119: 105 

De Bijbel, het Woord van God, is onze gids. Samen ontdekken we wat God ons wil leren en hoe we Zijn 

woorden kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Zijn Woord leert ons hoe groot Gods liefde voor ons 

is. De Bijbel inspireert ons om die liefde door te geven en te leven zoals Hij het bedoeld heeft. De Bijbel 

moedigt ons aan om God te zoeken en Hem te betrekken bij alles.  

 

3. GA JE MEE? 

Zoek jij een plek waar Gods liefde en aanwezigheid voelbaar zijn? Zoek je een plek waar Jezus centraal 

staat, relaties belangrijk zijn, waar we elkaar dienen, waar je mag groeien in geloof en waar gebed en 

muziek een belangrijke rol spelen? Je bent van harte welkom in onze gemeente. Samen bouwen we 

aan een gemeenschap van ontmoeting en openheid onder de leiding van de Heilige Geest.  

Ga je mee? 3 

 

4. HOE NU VERDER? 

Aan iedere pijler koppelen we bijpassende, concreet gemaakte, acties die we vastleggen in een 

actieplan. Daarbij letten we er op dat er samenhang in de acties zit en dat ze in lijn zijn met de 8 pijlers. 

Dus geen eilandjes met afzonderlijke acties, maar activiteiten die passen bij een gezamenlijk plan waar 

iedereen iets in kan betekenen. Dat zijn dan onze belangrijkste werkdoelen voor de komende jaren. 

Ieder jaar beoordelen we in hoeverre onze activiteiten nog passen bij onze pijlers.  

Een voorbeeld bij de pijler Muziek: we willen dat we binnen 1 jaar voor onze eigen begeleidingsband 

een plek op het podium van de kerkzaal hebben ingericht met instrumenten die kunnen blijven staan. 

 

 
3 Voor (praktische) informatie verwijzen wij naar het ‘Informatieboekje’ 


